
 
 

 
 
Hagenpreek zondag 7 september 2025,  
landgoed Coelhorst, Amersfoort 
 

• Zingen – God zegent ons (Opwekking 748) 

Heer, zegen ons met onverdiende liefde 

en laat ons boven alles uw gezicht zien 

stralend als de zon. 

De wereld ziet dan hoe U met ons omgaat 

en dat de weg die U, Heer, met ons opgaat 

ons weer uitzicht biedt. 

refrein: 

Laat de volken voor U zingen, 

U danken want U bent goed. 

Laat de volken U bedanken, 

want U bent goed, grote God! 

Jij, wereld, juich:  

God neemt het recht in handen, 

regeert als Koning over alle landen, 

neemt je bij de hand. 

(refrein) Laat de volken voor U zingen ... 

God zegent ons: een rijke oogst kwam binnen. 

De Heer geeft ons veel meer dan wij 

verdienen. 

Zegen komt van God! 

Heer, blijf bij ons, blijf ons uw zegen geven, 

zodat op heel de aarde ieder leven 

vol is van ontzag. 

(refrein 2x) Laat de volken voor U zingen ...  

 

• Zingen – God is een kunstenaar (KO 301) 

refrein: 

God is een kunstenaar, 

een grote kunstenaar, 

want wat Hij maakte 

is zo wow-wow-wow-wow wonderbaar. 

God is een kunstenaar, 

een grote kunstenaar, 

want wat Hij maakte 

is zo wow, zo wonderbaar. 

God maakte wilde golven 

in de oceaan. 

Hij bedacht ook alle sterren 

die aan de hemel staan. 

Hij maakte sterke dieren, 

zoals de olifant, 

en ook de grote bergen 

maakte Hij briljant. 

(refrein) God is een kunstenaar … 

God maakte hoge bomen 

in het junglebos. 

Hij bedacht ook alle vruchten 

zoals druiven aan een tros. 

Hij maakte mooie bloemen, 

zoals een madelief, 

en ook de kleine mieren. 

Wat supercreatief! 

(refrein) God is een kunstenaar … 

bridge: 

God maakte ook jou en Hij maakte ook mij 

en kijk eens hoe megamooi wij zijn, allebei! 

(refrein) God is een kunstenaar … 

 

Tekst & Muziek: Elise Mannah 

© 2011 Mannah Muziek



• Welkom! 

• Gebed 

• Kaarsenritueel  

• Zingen – Stil, mijn ziel wees stil (Opwekking 717)

Stil, mijn ziel wees stil, 

en wees niet bang 

voor de onzekerheid van morgen. 

God omgeeft je steeds; 

Hij is er bij, 

in je beproevingen en zorgen. 

refrein: 

God, U bent mijn God 

en ik vertrouw op U 

en zal niet wankelen. 

Vredevorst, vernieuw  

een vaste geest binnen in mij 

die rust in U alleen. 

Stil, mijn ziel wees stil 

en dwaal niet af; 

dwars door het dal zal Hij je leiden. 

Stil, vertrouw op Hem 

en hef je schild  

tegen de pijlen van verleiding. 

(refrein) God, U bent mijn God... 

Stil, mijn ziel wees stil 

en laat nooit los 

de waarheid die je steeds omarmd heeft. 

Wacht, wacht op de Heer; 

de zwartste nacht 

verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 

(refrein 2x) God U bent mijn God... 

Ik rust in U alleen. 
 

• Lezen – Leviticus 25:1–7 

• Overdenking door Wim den Hartog 

• Zingen – Breng ons in evenwicht (Schrijvers van Gerechtigheid) 

Heer, U bracht de aarde in balans, 

ieder schepsel heeft een aandeel in die dans. 

De planeten draaien in uw plannen mee. 

Elke korrel zand is deel van uw idee. 

Deel van uw idee is ook de mens 

en U deelt met ons uw grote scheppingswens: 

laat de aarde bloeien, geef haar rust en lucht. 

Wat je nodig hebt, geeft zij je weer terug. 

refrein:  

Breng ons in evenwicht  

met alles wat U maakte. 

Als we vallen, geef ons weer een kans. 

Breng ons in evenwicht.  

Leer ons dansen met de aarde. 

Pak ons bij de hand en breng ons in balans. 

Heer, wij nemen meer dan U ons geeft 

en de aarde wordt een plek waar niets meer leeft. 

Zoveel schoonheid is verdwenen voor altijd. 

Alle samenhang die U bedacht raakt kwijt. 

 

refrein: Breng ons in evenwicht … 

Het lijden groeit, de wanhoop wint terrein. 

Christus, houd ons vast. 

Laat in ons uw liefde sterker zijn. 

Christus, houd ons vast, 

Christus, houd ons vast. 

refrein: Breng ons in evenwicht … 

 



• Zingen – Liefde, brood en slaap (Psalmen voor Nu 127) 

Al werken mensen zich kapot 
wanneer de Heer het huis niet bouwt, 
komt het niet af. 

Al waakt de wachter dag en nacht 
wanneer de Heer niet waakt, 
dan valt de stad. 

Je slooft je uit 
van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. 
Je eet je zuur verdiende brood gehaast. 
Gods vrienden krijgen liefde, brood en slaap. 

Je kinderen krijg je van de Heer. 
Ze zijn een rijke erfenis 
van God voor jou. 

En wie volwassen zonen heeft, 
is een gewapend man. 
Wat een geluk! 

Wie zonen heeft, 
heeft scherpe pijlen op zijn boog 
Hij weet het antwoord voor zijn vijanden, 
wanneer hij onderhandelt in de poort. (2x)

 

 

 

 

• Collecte voor A Rocha Amersfoort 

 Klik hier voor de betaallink 

In de beschrijving graag  
‘Amersfoort’ vermelden.  

 

 

• Introductie workshops 

• Workshops 

• Afronding en zegen 

• Zingen – God van de aarde (Schrijvers voor Gerechtigheid) 

refrein: 
Maak ons een zegen voor uw schepping 
en vergeef ons waar het misging. 
Help ons steeds om in het klein 
beelddragers van U te zijn. 

Leer ons leven in de schepping, 
zoals U leeft in ons. 
Leer ons houden van de aarde, 
zoals U houdt van ons. 

refrein: Maak ons een zegen … 

 

 
Leer ons kijken naar de wereld, 
zoals U kijkt naar ons. 
Leer ons werken voor haar toekomst, 
zoals U werkt in ons. 

refrein: Maak ons een zegen … 

Help ons steeds om in het klein 
beelddragers van U te zijn. 
 
Tekst: Roeland Smith 
Muziek: Jildou Bakker 

 

 

https://paymentlink.mollie.com/payment/C2PGO0RJR5jkY6PguQ2PH/


Beschrijving workshops: 

Bioblitz, Jan van Harten, voor alle 

leeftijden, max. 15 pers. 

We gaan in 30 minuten op zoek naar zoveel 

mogelijk beestjes in de boomgaard van 

Landgoed Coelhorst. Als je goed zoekt, ontdek 

je van alles! Zorg dat je de app ‘Obsidentify’ op 
je telefoon installeert, dan helpt beeld-

herkenning je met de herkenning en kun je de 

waarnemingen direct uploaden. Hoeveel 

soorten kunnen we ontdekken? 

Op de grond - Kijken, tekenen en 

loslaten, Robbert Wiersma, leeftijd: 

10+, 15–20 pers. 

Zie je de verschillende vormen en figuren op de 

grond hier in de boomgaard? Wat ligt er 

allemaal? Kun je dat tekenen? Blaadjes, takjes, 

kleine appeltjes misschien, schors of konijnen-

keutels? En kun je je verwonderen over wat je 

zelf gemaakt hebt? Heel fijn, precies getekend 

of juist lekker groot en wild. Welk doel stel je 

jezelf?  

Lectio Divina, Lennard Pors,  

leeftijd: 14+, geen maximum 

Bijbellezen met aandacht, kauwen en her-

kauwen op woorden, zoekend naar verbinding 

met jezelf en met God. Een eeuwenoude manier 

van lezen in de bijbel, die ons helpt om door 

aandacht dieper te komen en te wortelen in 

Gods liefde. 

Voetsporen, Rogier Vogelzang, leeftijd: 

16+, max. 15–20 pers. 

In deze interactieve lezing ontdekken we hoe 

het beeld van de pelgrimsstaf ons kan helpen 

om stil te staan bij ons eigen geloofsleven. Het 

is geen gewone lezing: je luistert niet alleen, 

maar gaat zelf aan de slag. Met je persoonlijke 

pelgrimsstaf denk je na over je weg met God, 

jouw inspiratiebronnen en de stappen die je 

mag zetten. 

Verspreid wat fleurigheid,  

Susanne Bomas, voor alle leeftijden, 

max. 20 pers. 

Zaadbommetjes maken voor jezelf of als 

kadootje om weg te geven. 

Groene Voeten Spel, Mareike van der 

Keur, leeftijd: 12+, geen maximum 

Hoe grote voeten in groene voeten te 

veranderen? Een vraag- en antwoordspel 

waarin je inspiratie kunt opdoen voor een 

kleinere voetafdruk. 

Verwonderwandeling, Lize Drenth, 

leeftijd: 14+, geen maximum 

In deze stiltewandeling staan we stil bij de 

bodem, de aarde die ons draagt. We willen haar 

bewust vóelen, ons met haar verbinden. Ben je 

klaar voor een ontmoeting met de Schepper in 

de schepping? 

 

A Rocha Amersfoort is een lokale groep van de christelijke 

natuurbeweging A Rocha Nederland. We zetten ons in om kerken en 

christenen te activeren om actief zorg te dragen voor de biodiversiteit 

in hun omgeving en thema’s als klimaat, natuur en zorg voor de 
schepping onderdeel te maken van wat ze doen en geloven. A Rocha 

Amersfoort organiseert natuurwerkdagen, excursies en deze jaarlijkse 

Hagenpreek. Iedereen kan meedoen: van harte welkom!  

 

Meer weten over het werk van A Rocha? Schrijf je in voor de nieuwsbrief en/of help mee 

tijdens één van onze activiteiten. 

Meer info: http://arocha.nl/amersfoort  

Agenda: 

• 20 september  

World Cleanup Day 

13.30-15.00 uur 

Adventkerk Amersfoort 

• 4 oktober 

Bodemdierendag 

Houd de website in de 

gaten! 

• 1 november 

Landelijke natuurwerkdag 

Zie de website 

http://arocha.nl/amersfoort

